
 

 

Jaarverslag 2021 bewonersvereniging Drielanden. 

2021 was een jaar dat van begin tot eind in het teken stond van de Corona  

epidemie. Dit had ook grote invloed op de activiteiten die wij dit jaar konden 

organiseren. Een aantal activiteiten kon niet doorgaan, andere zijn in aangepaste 

versie uitgevoerd. 

De Algemene Ledenvergadering van 25 maart werd dit jaar voor de tweede keer online 

gehouden. Ongeveer 20 personen namen deel. Een voordeel van een jaar Corona 

was, dat de meeste deelnemers veel digitaal vaardiger waren dan een jaar eerder en 

het online vergaderen dit keer weinig problemen opleverde. 

Ook Koningsdag (27 april) werd dit jaar anders 

georganiseerd dan wij gewend waren. Voor de 

kinderen waren er spelletjes en een 

springkussen geregeld. Veel kinderen 

kwamen daar op af. Verder was het mogelijk 

om in je tuin een rommelmarkt te houden. Een 

aantal bewoners heeft dat gedaan. Op 

sommige plekken was het toch nog erg 

gezellig 

Op 2e paasdag (5 april) was er weer een 

Corona proof paaseieren zoeken. Een 

twintigtal bewoners had een paasei achter een 

raam gehangen en de kinderen konden die 

gaan zoeken. Ongeveer 65 kinderen 

trotseerden de kou en deden mee. Na het 

vinden van een bepaald aantal eieren konden 

zij op  verschillende adressen in de wijk een 

chocolade attentie halen.  

 



Op 4 september was er Nazomerkriebels 

i.p.v. de gebruikelijke Lentekriebels. De 

dag werd geopend door een muzikale 

bijdrage van de gemeenteband. Om 10 

uur stonden de mensen al te swingen rond 

het waterpleintje. Ontvangst met koffie en 

koek, na afloop lekkere broodjes. 

Ongeveer 15 buurtbewoners deden mee 

met de schoonmaak. Opvallend was dat er 

bijna geen vuil opgehaald is. De wijk was 

al erg schoon!   

 

 

 

 

Op 25 september was het oogstfeest. Dit was een 

groot succes. Het weer was prima en veel mensen 

kwamen appelflappen proeven, de rondleiding 

lopen en  naar de cider-demonstratie luisteren. De 

muziek maakte het tot een heel gezellige 

happening. 

 

De grootste activiteit van het jaar 

was wel  de kunstroute die op 10 

oktober werd georganiseerd. De 

ochtend begon met een lezing van 

Han Steenbruggen bij de Bol voor 

Zonland.  Ongeveer 18 mensen 

deden mee met het exposeren van 

schilderijen en keramiek, voorlezen 

van gedichten, zang etc. Heel veel 

mensen liepen door de wijk om te 

kijken, te luisteren en soms te kopen. Aan de inwendige mens werd gedacht bij de 

foodtruck. Het einde van de middag werd opgeluisterd door de band Blues Juice. 

6 en 13 november waren de jaarlijkse snoeidagen. Eerst werd er koffie gedronken en 

toen ging men aan de slag. De wilgen zijn weer gesnoeid, er is ruimte gemaakt langs 

het fietspad en op andere plaatsen is het hout ook onder handen genomen. Dat er 

hard gewerkt is, kon men wel zien aan de grote bulten snoeihout die er na deze 

weekenden lagen. Na het snoeien waren er weer de gebruikelijke broodjes. 


