
 
 

Jaarverslag Bewonersvereniging Drielanden 2024 

Ook dit jaar  zijn er in Drielanden weer veel activiteiten georganiseerd door het bestuur en met 
behulp van vele vrijwilligers.  
We begonnen het jaar weer met de Algemene ledenvergadering op 28  februari in het Dok. Er waren 
25 mensen aanwezig. Marjolein van Offenbeek heeft op deze vergadering afscheid genomen van het 
bestuur en zich samen met Harrie Lanting en Navya Dijkstra weer aangemeld voor de lustrum 
commissie. 
Op de vergadering werden de gangbare punten  besproken, zoals begroting en jaarverslag. Ook was er 
ruimte voor de mensen van de coöperatie autodelen om hun plannen kenbaar te maken. 
De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje en de mogelijkheid om nog even na te praten. 
 
In april waren er wel 3 activiteiten. 
Het begon met de paasactiviteit op Tweede Paasdag. 32 kleine kinderen kwamen met hun 
(groot)ouders eieren zoeken bij de speeltuin in Mooiland en 15 kinderen deden mee aan het paasspel 
in het Leroy gebied. Voor de volwassenen was er koffie en thee en voor de kinderen ranja. Het was een 
heel gezellige ochtend. 
5 dagen later waren de lentekriebels alweer. We hadden mooi weer. De opkomst viel tegen maar het 
was gelukkig al redelijk schoon in de wijk. Er zijn bijzondere vondsten gedaan. Toen alles helemaal 
schoon was, was er weer een lekkere lunch voor alle deelnemers. 
Donderdag 27 april was traditiegetrouw het grootste jaarlijkse feest: Koningsdag. Het pleintje stond vol 

met kraampjes van mensen die van hun spullen af wilden. Er was een 
stormbaan voor de grote kinderen en een springkussen voor de 
kleintjes. Ook de jaarlijkse kidsrun was een succes. Verder waren er 
nog spelletjes te doen De inwendige mens werd niet vergeten en er 
kon koffie, thee en ranja gedronken worden en o.a. broodjes 
knakworst gegeten worden. Fijn dat er elk jaar vele vrijwilligers 
gevonden kunnen worden om deze dag tot een groot feest te maken!  

 

Op 23 juni  werd opnieuw een kunstroute gehouden. Wijkwethouder Rik van Niejenhuis opende ’s  
morgens de dag met lovende woorden voor de organisatie en onderstreepte het belang van dit soort 
initiatieven voor de leefbaarheid van een wijk.  
Vervolgens sprak emeritus hoogleraar Kunst en Maatschappij 
Hans van Maanen een persoonlijke column uit waarin hij het 
belang van kunst voor een democratische samenleving 
onderstreepte, kunst biedt de ruimte waar mensen met 
verbeeldingskracht al spelend hun vrijheid onderzoeken. Na 
deze inhoudelijke, maar zeker ook gezellige opening ging 
iedereen op pad om de vele kunstenaars die de wijk rijk is te 
bezoeken en hun werk te zien (of te horen!). Of gingen op zoek 
naar Kunstkramer Han Steenbruggen om gezamenlijk naar kunst 
te kijken en het werk te duiden.  



Ondertussen maakte de jeugd prachtige stoepkrijttekeningen op het plaveisel in Zonland of bracht een 
bezoek aan het Minimuseum van het Groninger Museum. Het weer zat enorm mee en overal in de wijk 
heerste een fijne, gemoedelijke sfeer. 
De vele bezoekers hebben kunnen genieten van een groot en gevarieerd aanbod van kunst. Aan het 
einde van de middag kon men vanaf 16 uur nog wat napraten en dansen onder het genot van een hapje 
en een drankje begeleid door de vrolijke muziek van de band Bandilla. 
De foto’s in het album op de website van Drielanden geven hopelijk een goede impressie van een 
heerlijke en geslaagde dag die geheel in het teken stond van het genieten van elkaar en de kunst. 
 
Op 29 september was het oogstfeest. Dit keer op een zondag, omdat we hoopten dat er dan meer 

mensen tijd hadden om te komen. Er waren in elk geval heel veel mensen. 
Alle appelflappen waren op, zeer veel poffertjes zijn gebakken, appelsap 
werd geperst (alhoewel de pers er af en toe mee ophield). Connie Blom 
heeft weer twee keer een hele leuke excursie voor de kinderen 
georganiseerd. En de kinderen hebben een begin gemaakt met het verven 
van verkeersborden die de automobilisten in Drielanden tot rustig rijden 
moeten manen. Jacqueline heeft de borden allemaal af gemaakt en Frank 
heeft ze opgehangen.  
Het was weer een hele geslaagde dag en weer deed gelukkig ook goed zijn 
best. 

 
 

 
9 en 16 november waren de snoeidagen. De eerste dag was daar zoveel 
belangstelling voor, dat de koffie op was voordat iedereen een kopje had 
gehad. De tweede keer bleef er weer koffie over. Beide dagen werden er bij 
de koffie heerlijke verse koekjes en cakejes gepresenteerd die door Hester 
gemaakt waren.  
De gemeente had al veel gesnoeid, maar er bleef nog genoeg Kornoelje te 
verwijderen over. Ook zijn mensen bezig geweest om een deel van de 
duizenden bloembollen te planten die we weer van de gemeente gekregen 
hebben.  
Beide dagen eindigden met een lunch met lekkere broodjes, koffie/thee en 
mandarijntjes. 
 
 
 
 
Ook dit jaar is er contact met de gemeente geweest. Dit met name over het groenbeheer in de wijk. 
Ook dit jaar bleek weer dat communicatie met de gemeente moeizaam gaat.  
Vorig jaar was de tafeltennistafel plotseling verdwenen en niemand wist daar iets van af. Bijna net zo 
plotseling is er dit jaar weer een nieuwe, veel mooiere, tafel geplaatst. 

 


